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‘Iedereen is hier welkom’, begint Stephan 
Houtman, wanneer we hem opzoeken in ‘zijn’ 
Sint-Jansheem in De Panne. Het zijn geen 
gratuite woorden. De waaier aan initiatieven 
die hij inspireert en stuurt is heel wijd. De 
mensen die er komen, zijn al even divers. Altijd 
luisteren, naar wie ook, is een vuistregel van 
Stephan Houtman. Open staan voor iedereen 
en elke overtuiging. Openheid is zijn credo. 
Zo verbindt ‘priester Stephan’ mensen met 
uiteenlopende meningen. Of het allemaal zo 
katholiek verloopt, is niet zijn voornaamste 
zorg. ‘Vrede vraagt openheid,’ stelt Stephan 
Houtman, de pastoor van De Panne en 
Adinkerke. 

We treffen de priester – ‘zeg maar Stephan’ – in zijn uitvals-
basis, het Sint-Jansheem. Het lange gebouw op de hoek van 
de Noorddreef houdt qua uitzicht het midden tussen een 
loods en een kerkje. De zijgevel met de kleine klok verraadt 
de oude functie, als kapel, tussen 1964 en 2007. Oorspronke-
lijk was het een hospitaalbarak, die in ‘Groote Oorlog’ op het 
Domein Cabour stond. Nu wordt er aan vrede en innerlijke 
rust gewerkt. Het Sint-Jansheem is een veelzijdig gebouw, 
een ontmoetingsruimte, waar heel wat verbindende projecten 
via Stephan Houtman binnenkomen. De priester heeft er een 
ook soort pastorie.
Hij is aangenaam verrast dat de gemeente spontaan bij hem 
uitkwam voor de eretitel van Vredesambassadeur. Hij blijft 
er bescheiden bij. ‘Vrede is tenslotte mijn corebusiness, hé?’ 
bedenkt hij hardop. 

Als een vis in het water
Je zou het hem in de dagelijkse omgang niet meteen nage-
ven dat hij een priester is.
‘Ik stel mij buiten de kerk ook niet op als een pastoor,’ legt 
Stephan uit. ‘Niet uiterlijk, ook niet in gesprekken of onder-



handelingen. Je zult mij niet snel betrappen op het over-
tuigen van mensen. Eerder ben ik geïnteresseerd in wat de 
ander denkt.’
Vandaar misschien dat hij voorgedragen is als 
Vredesambassadeur?
‘Het heeft altijd goed geklikt met iedereen in het gemeente-
bestuur. Met álle partijen. Politieke kleur of levensbeschou-
wing doen er weinig toe, zolang je de mens zelf benadert, 
zonder vooroordeel. Ik voel mij hier als een vis in het water. 
Het f ijnste compliment kreeg ik eens van de voorzitter van 
vrijzinnigen, die mij uitdrukkelijk kwam bedanken. Dan voel je 
dat het goed zit. Wederzijds respect doet wonderen.’
Ook op zijn eigen terrein, de liturgie en eredienst, blijft 
Stephan Houtman breeddenkend: ‘Begrafenissen worden 
steeds vaker in een neutrale aula gehouden. Als de familie 
behoefte heeft aan enkele christelijke rituelen, dan neem ik 
daar zonder aarzelen aan deel.’ Territoriumdrift rond zijn kerk 
of verkramping zijn aan hem niet besteed.
In De Panne en Adinkerke ervaren ze die openheid ook 
als Stephan zich laat bijstaan, of zelfs vervangen door zijn 
assistente, Ilse. Zij is pastor en gebedsleidster. Ook bij grote 
momenten als een huwelijk of doopsel neemt zij Stephans 
rol wel eens over. Dat zij in het dagelijkse leven zijn partner is, 
weet iedereen. ‘Ik loop er niet mee te koop,’ verduidelijkt de 
priester, ‘maar ik verberg het ook niet. De mensen hier, ook 
de echt katholieken, appreciëren dat wij er niet hypocriet over 
doen. Dat zeggen ze ons ook.’

Ikaros tussen zon en zee
Dat Stephan Houtman heel sociaal is en de noden van de 
mensen kent is het ene argument van De Panne om hem 
een Vredesambassadeur te noemen. De andere reden is zijn 
jeugdwerking Ikaros. Het is de vzw waarmee hij het Sint-
Jansheem runt. Pastorale jongerenwerking hoort daar vanuit 
zijn functie uiteraard bij.
‘Ook hier moet je met de tijd mee, en begrip tonen,’ zegt 
Stephan. ‘Vormelingen die niet alle voorbereidingen kunnen 
volgen, moet je niet gaan afstraffen of wegsturen, he. Dat 
werkt contraproductief.’
De priester stond ook mee aan de wieg van een nieuwe 
Chirogroep in Adinkerke. Maar vooral probeert hij van het 
Sint-Jansheem een heus ontmoetingscentrum te maken. Je 
kunt er vergaderen of een voorstelling volgen. De fraai inge-
richte zolder biedt stilte voor Zen-meditatie en tieneryoga. 
Ook Stephan is ermee vertrouwd: hij haalde een brevet van 
yogaleraar.
Tijdens de rondgang door het gebouw stoten we op een 
tiental djembés. ‘Hier in De Panne woont een man uit 
Congo-Brazzaville,’ vertelt Stephan. ‘Hij leert mensen djembé 
spelen. Dat is weer een ander publiek. In de zomer oefenen ze 
voor de deur, aan het pleintje. Gezellig!’
Ook het OCMW maakt dankbaar gebruik van het Sint-Jans-
heem: we treffen er toevallig de verantwoordelijke van de 
spelotheek aan. Ze is opgetogen over de opkomst. Er zijn ook 
Lego-momenten met kinderen uit de buurt. En er wordt mu-
ziek aangeleerd op een laagdrempelige manier.

‘We doen geen spectaculaire dingen,’ geeft de pastoor toe, 
‘maar alles kan, iedereen mag hier iets beginnen. We zijn een 
open huis. Dat is toch wat De Kerk moet zijn?’

Vliegt hij dan nooit te dicht bij de zon? Of te laag tegen het 
water, zoals Ikaros? Vinden zijn oversten zijn vrije vliegstijl wel 
oké?
‘Ik ben wel eens op de vingers getikt,’ bekent Stephan 
Houtman. ‘De bisschop doet wat hij moet doen, maar ik merk 
dat mijn aanpak hier werkt. Zonder die openheid lukt het niet. 
Het is ook eigen aan De Panne, of misschien wel aan de hele 
kust. Enerzijds dat rebelse, anderzijds de openheid. Men kan 
mij verwijten dat ik in de marge werk, over de schreef dus. 
En dat klopt, letterlijk en f iguurlijk. Veel mensen leven aan 
de rand van de maatschappij. Die wil je toch niet loslaten? 
Anders creëer je verbittering en afstand. Hier mag iedereen 
binnen, katholiek, christelijk of niet. Verbinden is het sleutel-
woord. Soms moet je buiten de lijntjes kleuren.’

Bruggen bouwen
Pastoor Houtman beseft heel goed dat zijn werkterrein in 
De Panne letterlijk op de grens ligt. En ver van het centrum.
‘Frankrijk aan de ene kant, het water als andere grens’, aldus 
priester Stephan. ‘Reken daarbij de aangespoelden, de inwij-
kelingen dus uit heel België. De helft spreekt Frans, meer dan 
elders aan de kust,’ legt hij uit. ‘Ik heb er geen probleem mee, 
integendeel. Ik hou van die verscheidenheid, ook qua mentali-
teit. Het is een kwestie van openheid. De mensen omarmen. Ik 
zal mij ook nooit opstellen als een echte pastoor. Dat pakt hier 
niet. Zo ben ik trouwens niet. En kijk,’ lacht hij, ’voor priesters 
is de hele Westhoek, met de kust erbij, altijd al een beetje 
Siberië geweest. Lastige elementen werden er geparkeerd, ver 
van het gezag…’
Stephan Houtman probeert op allerlei manieren bruggen te 
bouwen, zelfs via de muziek. Hij schreef mee aan de dialect-
liedjes op de cd Pier Kloeffe.
‘Respect voor de volksaard en de geschiedenis van de vis-
sers wordt geapprecieerd. Pier Kloeffe, de legendarische 
IJslandvaarder, zit in de ziel van De Panne. En het lied over 
de Maerebrug kan niet symbolischer zijn. Bruggen verbinden 
mensen, herstellen het contact over de grenzen heen.’
Naast zijn priesteropleiding studeerde Stephan Sociale en 
Culturele Antropologie: de studie van het menselijk gedrag in 
al zijn aspecten. Verklaart dat zijn aparte aanpak als pastoor?
‘Er is uiteraard een verband’, verklaart hij. ’Als antropoloog 
moet je eerst observeren, met een open geest naar mensen 
kijken. Niet meteen oordelen, laat staan veroordelen. Uiter-
aard moet je niet naïef zijn. Ik sluit de ogen niet voor zaken 
als uitbuiting, racisme of extremisme. Niet alles kan voor de 
lieve vrede, maar de deur moet open blijven om te praten, te 
luisteren. Vrede is mijn kernopdracht. Hopelijk inspireert dat 
anderen om ook aan de vrede te werken. Elk op zijn manier, in 
kleine, alledaagse dingen.’

‘Vrede is mijn corebusiness’
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AANDACHT VOOR EVENWICHT 
TUSSEN MENS EN PLANEET
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