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MARC STAELENS 

KOEKELARE
‘Welneen. Ik? Een ijveraar voor vrede en 
gelijkheid? Had je ’t mij in mijn studentenjaren 
gevraagd, ik had geen idee gehad.’ Intussen 
is Marc Staelens al heel wat jaren een van de 
sterkhouders van 11.11.11 in Koekelare. Maar ook 
breder, als nationaal bestuurslid. Na al die jaren 
is het engagement nu een vast onderdeel van 
zijn gezinsleven.

Van opleiding is Marc Staelens (1964) ingenieur bouwkunde. 
Als projectverantwoordelijke voor renovatie heeft hij een 
drukke baan bij Vivendo in de regio Brugge. Samen met een 
reeks gemeentebesturen beheren zij meer dan 3000 sociale 
woningen, van Knokke tot Ruiselede. En toch vindt Marc naast 
zijn job voldoende tijd om zich in te zetten als kernlid van 
11.11.11 – en nog wel wat andere projecten.
‘Geen tijd? Komaan! Er zijn 24 uren in een dag,’ reageert Marc. 
‘Als je natuurlijk elke avond in de zetel voor de teevee neer-

ploft om naar Blind Getrouwd te staren, of Temptation Island, 
tja… Daar vul ik mijn avonden en mijn leven niet mee. Niets 
tegen televisie, hoor. Er zijn ook programma’s waarvoor ik de 
lichtbak wel eens opzet.’
Geen tijd is een makkelijk excuus. En het zijn vaak dezelfde 
gezichten die je ook in andere verenigingen of projecten 
tegenkomt; vrijwilligers zijn meestal heel actieve burgers, die 
tijd “vrijmaken”. Marc is ook bestuurslid van Chiro Koekelare 
en een van de vaste kampkoks. Er is ook ons jeugdlokaal “Ol 
’t Hope”, dat we pas gerenoveerd hebben. En geregeld moet 
daar ook wat geklust worden, want we verhuren die plek ook 
voor jeugdkampen.’
Druk-druk? Ook niet altijd, volgens Marc. Rond november 
natuurlijk wel, met de 11.11.11-campagnes. Dan kruipt er veel 
werk in de acties in Koekelare zelf. En in de rustige maanden 
zijn er vergaderingen met 11.11.11 provinciaal of nationaal over 
de campagne voor het volgende jaar. Zo is er altijd wel iets te 
doen. ‘Het hangt allemaal wat aaneen,’ zegt hij. ‘Mijn vrouw, 
die in het onderwijs staat, zorgt ook voor de kantine van de 
krachtbalclub. En daar vind je dan weer veel Chirojongeren. 
Onze drie volwassen zonen bijvoorbeeld. Zo bouw je contac-
ten op, een sociaal weefsel. En dat is minstens even belangrijk 
als onze inzet zelf.’



Meester Vanhegen als voorbeeld
In zijn jonge jaren verschilde Marc Staelens niet zoveel van 
de doorsnee student. ‘Voor vrijwilligerswerk had ik toen écht 
weinig tijd. Mijn opleiding tot ingenieur slokte me op. Dat 
diploma heb ik niet cadeau gekregen. En trouwens, niemand 
had er mij ook ooit over aangesproken.’ 
Vanwaar dan opeens die ommekeer? Als jong koppel ging 
alle aandacht van Marc en zijn vrouw naar het gezinnetje. Een 
klassiek patroon: huisje, tuintje en drie kinderen groot te bren-
gen. Maar zoals het veelal gaat: woorden wekken, voorbeelden 
trekken.
‘Elk jaar kwam onderwijzer August Vanhegen, de vroegere 
schooldirecteur van De Mokker, in onze straat, van deur tot 
deur aanbellen voor 11.11.11, zoals tal van andere lokale vrijwil-
ligers,’ herinnert Marc zich. ‘We babbelden altijd wat, over 
koetjes en kalfjes. August verkocht ondertussen thee, koff ie 
en chocolade voor het Goede Doel. Ik vroeg hoe het ging met 
zijn zoon, de acteur Dries Vanhegen. Je kent dat, een gezellig 
weerzien, elk jaar. En ik dacht: zoiets zou ik ook wel zien zitten. 
Je leert mensen kennen, en je maakt er de wereld een beetje 
beter mee.’
Tot op een keer Marc de vraag kreeg van August. Hij was niet 
meer van de jongsten, en een opvolger vinden, was niet sim-
pel. Zo kwam Marc bijna 20 jaar geleden in het vrijwilligers-
werk terecht.

Waarom 11.11.11? Vrede komt niet vanzelf…
Vrede start met het scheppen van kansen, vindt Marc 
Staelens. Onderwijs, opleiding, jobs, enzovoort. Ook armoede 
staat vrede in de weg. En daarom koos Marc voor 11.11.11.
‘Het is een grote koepel van verenigingen, projecten en 
initiatieven,’ legt hij uit. ‘Ik heb er mij destijds goed over 
geïnformeerd. Wij gaan heel breed, meer dan de doorsnee 
ngo’s. Let wel, zij verdienen alle waardering. Maar 11.11.11 levert 
niet enkel met materiële hulp. Door de grote slagkracht en 
koepelvorming kunnen we invloed uitoefenen op politici, ook 
op buitenlandse regimes. En… niet vergeten: de oorsprong ligt 
bij 11 november, Wapenstilstand. Inderdaad, die Groote Oorlog 
is hier nooit ver weg. Oorlog en Vrede.’

De jongelui? Als de kiem maar gelegd is.
‘Als ik terugkijk, moet de kiem van mijn engagement toch in 
de kinderjaren gelegd zijn,’ meent Marc. Hij trok zoals heel 
wat jongeren op schoolreis naar de bekende plekken van WO 
I, naar de Duitse begraafplaats met Käthe Kollwitz’ beelden 
in Vladslo. ‘Onderschat dat niet. Onbewust blijft er altijd wat 
hangen. Ook wat mijn vader vertelde,’ zegt Marc. ‘Vader was 15 
toen de tweede oorlog begon, en 20 toen de vrede terugkeer-
de. Die vertellingen zijn kleine zaadjes. Pas veel later zijn ze 
gaan kiemen en groeien, als vredesplantjes.’
Zo werd Marc Staelens eigenlijk zelf een ambassadeur van de 
vrede, zaait hij zaadjes. Men zegt wel eens dat de jongeren 
niet meer begaan zijn met de wereld, met vrede of idealen. 
Toch wel, vindt Marc Staelens: ‘Ik merk hun engagement in de 
jeugdbeweging of sportclub, in hun eigen leefwereld. De kiem 
is gelegd. Vroeg of laat komt het goed.’

Hoe je dat doet, jongeren motiveren? Door je ogen en geest 
open te houden, vindt hij. Laat je niet afblokken, blijf luisteren. 
Geef het voorbeeld, zo draag je die kiem uit.’
‘Verjonging blijft natuurlijk een heikel punt,’ geeft hij toe. ‘Wie 
wil straks nog van deur tot deur gaan aanbellen? Ons team 
wordt er ook niet jonger op….’ Sinds lang vormt Marc een 
11.11.11-tandem met voorzitster Carole Himpens. ‘Samen trek-
ken wij het project hier. En we steunen op een kernploeg van 
zes mensen, samen met de vele vrijwilligers. Hopelijk krijgt 
ons werk navolging bij jongere mensen.’
Ja, soms lukt het ongelooflijk goed, samen met de jeugd! Het 
f ijnste initiatief van de voorbije jaren, het bewijs dat jongelui 
zich wél inzetten, misschien op andere en minder klassieke 
manieren, is voor Marc Staelens de toneelvoorstelling “Transit 
België” geweest, die hij mee regisseerde. Een theaterstuk over 
en met migranten. De reacties van het publiek waren hart-
verwarmend, maar vooral van de spelers, jonge mensen uit 
Koekelare samen op de planken met mensen van “overal”, uit 
Syrië, Kameroen, enzovoort. Marc Staelens glimt van trots en 
voldoening als hij eraan terugdenkt. Vredesambassadeur zijn, 
daar krijg je ook veel energie van terug.

‘Geen tijd? Komaan!  
Er zijn 24 uren in een dag’
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