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SIEN DERDAELE

LANGEMARK-POELKAPELLE
Sien Derdaele (38) was al een sociale, bezige 
bij als Chiroleidster. Later trok zij mee de 
kar van “Wakker voor Vrede”, in Langemark. 
Sinds enkele jaren werkt ze als jobcoach met 
vluchtelingen. Nieuwkomers in de Westhoek 
aan werk helpen, betekent ook: de vrede 
bewaken. We zochten de Vredesambassadeur 
van Langemark-Poelkapelle thuis op, in het 
gehucht Madonna, waar ze woont met haar 
man en twee zoontjes.

Siens studiekeuze moet een verlengstuk zijn geweest van 
haar engagement als jonge vrouw: de Chiro en Jeugdhuis 
De Flodder. Het moest wel iets zijn met mensen. Het werd 
orthopedagogie. Sien begon haar carrière als opvoedster in 
de Bijzondere Jeugdzorg. Daar greep zij de kans om mee te 
bouwen aan een nieuw project rond zorgboerderijen voor 
jongeren. Dat liep in samenwerking met Groep INTRO vzw. 
Uiteindelijk stapte Sien helemaal over naar deze vzw, waar ze 
jongvolwassenen nieuwkomers coacht en voorbereidt op een 
job.

Groep INTRO: 60 nationaliteiten
De arbeidsmarkt, waarbij Sien Derdaele betrokken is, vormt 
slechts één van de sectoren van Groep INTRO. Deze vzw, die in 
heel Vlaanderen en Brussel actief is, werkt ook via onderwijs, 



justitie, buurtwerk en vrije tijd aan een inclusieve samenle-
ving. ‘Niet iedereen kan via de klassieke kanalen van VDAB 
en RVA naar een job geleid worden,’ legt Sien uit. ‘Dat is geen 
kritiek, integendeel. Wij vormen een aanvulling, soms een al-
ternatief voor wie wel mag en kan werken, en toch uit de boot 
valt. Denk aan vluchtelingen die nog onvoldoende Nederlands 
kennen. Maar evengoed leefloners, langdurig zieken, ex-
gevangenen of jongeren met een moeilijk verleden. Mensen 
een “rugzak” zoals wij ze noemen.’
Met het project Vlucht Vooruit probeert Sien asielzoekers en 
nieuwkomers aan een tijdelijke of vaste baan te helpen en zo 
weer op de rails te krijgen. Ze heeft binnen het project vier 
collega’s in West-Vlaanderen. Sien zelf neemt De Westhoek 
voor haar rekening.
‘Ik zie vooral jongelui tussen 18 en 30 jaar oud, die willen 
werken. Veel jonge buitenlanders. Wie uitgewezen werd of als 
“illegaal” wordt beschouwd, kunnen we niet aan werk helpen,’ 
legt ze uit. ‘Dat is een apart, vaak pijnlijk verhaal.’
‘Het is een ongelooflijke en boeiende mix van culturen waar-
mee ik samenwerk,’ zegt Sien. ‘Bijna 60 nationaliteiten, alleen 
al in West-Vlaanderen! De diversiteit aan talen, culturen, ge-
woontes en religies vormen mijn job tegelijk aantrekkelijk en 
complex. Er zijn de gevoeligheden, vooroordelen, administra-
tieve en juridische obstakels, familiale toestanden, enzovoort. 
De grootste groep oorlogsvluchtelingen komen nu uit Eritrea, 
Somalië, Afghanistan en Palestina.’

Vlucht Vooruit
‘We zien alle uitersten,’ aldus Sien. ‘Werk vinden – en houden! 
– is voor een analfabeet al even lastig als voor een gevluchte 
dokter of ingenieur uit Afghanistan.’
De vzw beheert een aantal eigen jobstructuren, zoals so-
ciale restaurants, groenploegen, een renovatieploeg, en 
Fietspunten. (uitleendienst en f ietsenmakers, nvdr) Maar het 
project draait ook in samenwerking met bestaande lokale 
bedrijven. Daarvoor bemiddelt jobcoach Sien Derdaele tussen 
werkgevers en kandidaten, vluchtelingen dus. Ze volgt hun 
traject en lost problemen en misverstanden op. Vlucht Vooruit 
werkt met steun van het Europees Sociaal Fonds, de VDAB en 
de Provincie West-Vlaanderen. Het is een samenwerking van 
Groep INTRO met Het Jongerenatelier en Het Oranjehuis.
‘De helft van mijn tijd werk ik met jongeren op kantoor in 
Ieper,’ zegt Sien, ‘de rest zijn vooral huisbezoeken. Veel jonge 
cliënten, vluchtelingen, wonen in de buurt van Koksijde en 
De Panne, maar dat verandert soms. Mensen willen wonen 
waar er werk is en de huishuur betaalbaar blijft. We zien een 
verschuiving richting Roeselare-Izegem. De industrie heeft er 
handen te kort en er zijn nog woningen te vinden.’

Dilemma’s
‘Je weet uiteraard van tevoren dat je veel ellende zult zien 
en horen in een job als de mijne,’ beseft Sien Derdaele. ‘Er is 
zowel frustratie als voldoening.’
Ze vertelt over de verscheurende dagen, wanneer mensen 
met een uitwijzingsbevel bij haar aankomen. Een brief die ze 
niet kunnen lezen: “Bevel om het grondgebied te verlaten.” 

Onlangs moest ik iemand stante pede laten vertrekken op de 
werkvloer van Westvlees. De werkgever kon het ook amper 
vatten. Een goede werkkracht? Nu weg? Ja, direct!’
‘Weet de ambtenaar in Brussel wel altijd wie hij afkeurt? 
Schrapt hij een dossier, een nummer op een lijst? Of beslist 
hij over mensen?’ zucht Sien. ‘Het gaat soms om een jonge 
man of vrouw die een lang traject met succes heeft afgelegd. 
Ik kan het hun niet altijd uitleggen wat “illegaal” betekent. 
Je bouwt als begeleider ook een band op. Je weet uit welke 
ellende ze kwamen… Vaak krijg ik niet eens de kans om af-
scheid te nemen. Ze verdwijnen, duiken onder… en wat dan?’

Af en toe ontstaat er ook een mooie band tussen jobcoach en 
vluchteling. Sien vertelt over Hawo, een 23-jarige Somalische 
vrouw, de oudste uit een groot gezin. Ze kennen elkaar van 
toen Hawo schoolliep en een vakantiejob zocht.
‘Ook Hawo staat voor dilemma’s, elke dag nog’, legt Sien uit. 
‘Ze zit op het goede spoor, werkt als poetsvrouw, maar moet 
daarvoor elke keer haar hoofddoek en lange kleren afleggen. 
Elke dag doet dat pijn, zegt ze. Het is haar identiteit. Wij be-
seffen niet wat dat met die vrouw doet.’
Hawo houdt al jaren contact met Sien. Ze koesteren allebei die 
warme band. Hawo geeft niet op, vraagt altijd raad, probeert 
nu ook een rijbewijs te halen.
‘En toch moet Hawo haar dromen bijstellen. Ze wou verpleeg-
ster worden, maar zelfs zorgkundige is voorlopig te hoog 
gegrepen, door de taalbarrière. Dus poetst ze… Wel in een 
zorgcentrum, want ooit, ooit…’

Racisme en plat egoïsme
‘Ik wou dat de mensen in de streek wat meer open stonden 
voor andere culturen, vooral voor vluchtelingen,’ aldus Sien 
Derdaele. ‘Precies hier, met ons oorlogsverleden, zou je meer 
begrip verwachten. De Westhoek weet toch wat het is om je 
land en huis te ontvluchten, alles kwijt te zijn. Niemand wordt 
asielzoeker voor zijn plezier, he. Helaas gaat het de verkeerde 
kant op. De ranzige opmerkingen die ik krijg! Racisme steekt 
de kop weer op. Samen met plat egoïsme. Ik-ik-ik eerst…’
Toch blijkt dat Sien alleen maar te sterken in haar overtuiging. 
Wie de vrede verdedigt, moet het blijven uitleggen. Gelukkig 
kan ze als jobcoach ook op veel positieve werkgevers rekenen, 
die de deur openzetten voor nieuwkomers. Werk vinden, én 
werk geven, betekent een toekomst opbouwen, een betere 
samenleving. En dat is de missie van deze Vredesambassa-
deur.

‘Brussel moet luisteren,  
niet uitwijzen!’



BIJDRAGEN AAN EEN 
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EEN (KERN)WAPENVRIJE WESTHOEK

AANDACHT VOOR EVENWICHT 
TUSSEN MENS EN PLANEET

EEN GASTVRIJE WESTHOEK
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https://www.youtube.com/channel/UCDpN4Go8_wSM_f_xmVcRoiQ

